
BELSELE

Door de bossen van Puivelde naar Belsele en terug

Routegegevens

Afstand : 9,33 km

Parcours : verharde en onverharde paden   
onderweg zijn plassen mogelijk

Troeven : bijzonder mooie bospaden
bedevaartsoord van Boskapel 
gebied met verhalen

Startplaats: Sint-Jobkerk, Kruisstraat, Puivelde
Parking:       Parking langsheen de Kruisstraat en

even verderop in de Marktstraat

Signalisatie: RouteYou via QR-code, uitgepijld
van 18/02  – 25/03 oranje pijlen LG

Routebeschrijving

Beter             wandeling

Deel je ervaringen over deze route met anderen

Als je deze route leuk vond of als je leuke foto’s hebt genomen
onderweg, willen we je graag uitnodigen om je ervaringen te
delen op Facebook. Vermeld daarom #beterbuitenwandeling bij
je mededeling. Zet er ook even bij waar je de foto hebt genomen.
De mooiste foto van dit seizoen krijgt een leuke prijs.

Horeca

In de dorpskern van Puivelde en Belsele
zijn er tal van eet- en drankmogelijk-
heden. 

Een openbaar toilet is beschikbaar 
bij de horeca

Met dank aan 

Start

Start aan de kerk van Puivelde en ga de Kruisstraat verder door. Na ca. 500 m vind je links een wegel die je ook leidt naar

FC Puivelde. Sla deze wegel in en volg deze tot het voetbalveld. Ga daar een bospad in en blijf dit volgen tot je een aan

een kruispunt van bospaden komt. Ga daar schuin rechts de Weduwe Voswegel in. De wegel kronkelt veel en komt

eindelijk uit in de Gouden Leeuwstraat. Ga daar rechts en na een 60 tal meter links de Dryschouwwegel in. Loop die ook

ten einde tot aan de Burmstraat. Ga daar links. Na een tijdje kom je in de Sinaaiwegel. Volg dit steeds tot aan de

Kouterstraat. Ga even rechts en kies na 40 m terug links terug de trage weg. Ga dit pad ook tot het einde. Zo kom je in

de Koutermolenstraat, die je links opwandelt. Nu volg je deze Koutermolenstraat tot over de spoorweg en zo verder tot

de Kleemstraat. Daar steek je over en je komt even verder links in Belseledorp. Je passeert de kerk en het oude

gemeentehuis aan je rechterzijde. Even verderop tussen de huisnummers 61 en 65 kies je links een trage weg. Je volgt

deze Sint-Andrieswegel tot aan Molenwijk. Daar ga je links en even verderop in de Kerkstraat naar rechts. Over de

spoorweg links de Heiakker in. Loop die door tot het einde aan de Heilige Barbarakapel.. Daar rechts in de Kleemstraat

en na 80 m links in de Kuilstraat. We gaan die weg door, draaien mee naar rechts en komen zo terug in de Kleemstraat,

die je schuin links verder volgt. Wanneer de Kleemstraat afbuigt kiezen we rechts de Eikenlaan. Voorbij een majestueuze

villa links sla je links af in het Puiveldewegsken. Deze tot einde door en daar rechts de Bosstraat in. Na ca. 500 m links

een aardeweg nemen, die leidt naar huisnummers 52 en 54. Even verderop bij kruispunt van bospaden rechts de

Weduwe Voswegel nemen. Deze volgen tot het einde. Je komt zo terug op de straat, waar je gestart bent. Even

verderop staat de kerk van Puivelde, je startplaats.
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Zin om ook onze andere Beter Buitenwandelingen in Oost-Vlaanderen te ontdekken? Bezoek onze website
https://www.landelijkegilden.be/beterbuiten of onze Facebookpagina ‘Beter Buitenwandelingen’

1

1. Kerk Puivelde

Reeds in 1400 was er een Sint-Jobverering in Puivelde aan een boomkapelletje. Jacob
Van Moere, een adellijke telg, werd in 1414 hier vermoord en om zijn schuld uit te boeten
bouwde de moordenaar een stenen kapel op deze plaats. Deze leed onder de beelden-
storm en plunderingen. Rond 1800 werd de kerk een hulpkerk van Belsele en in 1897
werd Puivelde een zelfstandige parochie. De huidige neogotische kerk dateert van 1904-
1905 en is getekend door de Gentse architect Hendrik Geeraert.

2. Weduwe Voswegel

Deze wegel is ruim 1600 m lang en kronkelt langs de bospercelen. De wegel is vaak smal.
De naam blijkt van een dame te zijn, die rijke mensen verschalkte om nadien hun be-
zittingen aan de armen te geven. Dit pad wordt vaak idyllisch beschreven en wordt als
een van de mooiste uit de streek beschouwd.

3. Boskapel en beeweg

Reeds rond 1770 stond hier een boomkapelletje. Later kwam er een stenen kapel. In de

oorlog 14-18 kwam men hier dagelijks bidden voor de jongens aan het front. In 1920
bouwde aannemer A. Smet de huidige neogotische kapel. De aan O.L.Vrouw toegewijde
kapel is omgeven door lindebomen en vormt het middelpunt van dit Maria-oord. In
1972-73 werd in het bos ertegenover een beeweg opgericht op het terrein rechtover de
kapel.

4. Klokkenlappers

Inwoners van Belsele noemen ze Klokkenlappers. De volkslegende vertelt dat de klok in
Belsele gebarsten was. Op een dag kwam een ketellapper in het dorp die beweerde de
klok te kunnen herstellen. Hij had daarvoor “klokspijs van goud en zilver” nodig om een
perfecte klank te krijgen. De Belselenaren brachten goud en zilver aan, zodat hij snel kon
beginnen. Maar ’s anderendaags was de klokkenlapper verdwenen.

5. Belsele Dorp

Dominant in het dorp staat de Sint-Andreas en Ghislenuskerk, die gedeeltelijk dateert van
de 10e eeuw en door de eeuwen heen steeds werd uitgebreid tot de huidige kerk. Even
verderop zie je het oude gemeentehuis, waar nu de bibliotheek en de politie is
gehuisvest. Vroeger lag er een kerkhof rond de kerk. Momenteel ligt daar parking,

6. Kapel Heilige Barbara

Deze kapel, opgedragen aan de Heilige Barbara, werd in de eerste helft van de 19de eeuw
opgericht. Merkwaardig zijn ook de prachtig gesnoeide linden voor het kapelletje.

7. Ecologischewoning

Deze majestueuze villa is op milieuvlak zo volledig mogelijk
zelfredzaam ontworpen. Het regenwater wordt er
omgevormd tot drinkwater. Plannen zijn zo getekend dat
en is zo ontworpen dat de noord- en oostzijde vrij gesloten
is, terwijl de kant naar de zon volledig uitgevoerd is met
ruiten. Een grote zware luifel voorkomt het warm worden
in de woning.
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https://www.landelijkegilden.be/beterbuiten

