
BETER BUITENWANDELING LIERDE
Drie dorpen met kouters en beekvalleien

Routegegevens
,

Aantal km:   9,58 km

Parcours:    vlak, grotendeels verhard, onverharde  
delen modderig bij regenweer 

Troeven: * Rustige, landelijke wegen 
* Halverwege café ‘t Karrewiel in 

Hemelveerdegem

Startplaats: Sint-Ursmaruskerk, Deftinge, Kerk-
straat 10.

Parking: Parking rond de kerk

Signalisatie: RouteYou via QR-code, van 
24/3 tot 21/4 via oranje pijlen

Met dank aan:

Routebeschrijving
Start aan de kerk van Deftinge. Linksaf voorbij café De Kerkuil. Voorbij de school tot aan kruispunt Kerkstraat-
Dreefstraat. Daar rechts inslaan tot aan veldweg huisnr 32. Dan rechts volgen tot aan Watermolenstraat. Rechts
afslaan tot aan kerkwegel. Daar links en weg volgen tot aan Broekstraat. Vandaar naar links voorbij kleuterschool
Gemeldorp tot aan de kapel. Daar rechts en onmiddellijk naar links Brugstraat op. Aan huisnr 16 naar rechts over
spoorwegbrug naar de natuurweide. Baantje naar links tot aan de Triepstraat. Dan links tot café ‘t Karrewiel.
Verder naar Sint-Jansplein voorbij bronzen standbeeld van “den dikken van Sesjans”. Links afslaan (Keistraat)
verder over de spoorweg kom je op de Haltbaan. Dan eerste straat rechts (Keiberg). Eerstvolgende bocht langs
de boerderij naar beneden. Na 50 m staat kapel OLV (dit is overblijfsel van oude Kartuizerkerk 1877). Volgen tot
einde veldweg en straat oversteken naar rechts en links veldweg inslaan tot op straat (Keiberg). Terug naar rechts
tot op het kruispunt (Kwaadstraat). Vandaar terug rechts tot op pleintje. Verder veldweg inslaan tussen 2 huizen
(nr 38). Deze volgen tot aan school (Opstaldries). Daar links richting Deftinge (Wassegemstraat) langs voetpad tot
aan kruispunt Dreefstraat –Kruisstraat. Rechtdoor wandelen tot aan de Kerkstraat. Je komt terug aan de school
en de kerk. Eindpunt aan café De Kerkuil. Achter de kerk ligt de parking. Café/toilet : ’t Karrewiel – De Kerkuil.

Ontdek de route en win !!!
Neem een foto van jou bij een van volgende herken-
ningspunten langs de route en stuur deze digitaal
door naar oostvlaanderen@landelijkegilden.be. Elke
maand loten we twee winnaars uit voor een LG-
picknickdeken.
Opgelet: Wij zullen af en toe een foto posten op onze
Facebookpagina. Indien je dit niet wilt, gelieve dit
expliciet te vermelden bij het doorsturen van jouw
foto’s.

Belangrijke richtlijnen!
- Gooi uw afval niet weg en houd uw hond ten 

allen tijde aan de leiband.
Start

mailto:oostvlaanderen@landelijkegilden.be
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Zin om ook onze andere Beter Buitenwandelingen in Oost-Vlaanderen te ontdekken? Bezoek onze website
https://www.landelijkegilden.be/beterbuiten of onze Facebookpagina ‘Beter Buitenwandelingen’

1 1. Kerk Deftinge
De Sint-Ursmaruskerk in Deftinge is een fraai gebouw met een 13e eeuws koor in
veldsteen en neogotische zijtoren. Vlakbij staat het indrukwekkende klooster van de
congregatie van de zusters van de Heilige Vincentius a Paolo.

2. Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes
Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, op de wijk Gemeldorp gelegen in de as van
Broekstraat tussen Strichtstraat nummer 1 en Elleboogstraat nummer 1. Neogotische
bak- en zandstenen kapel gebouwd in 1875 naar ontwerp van architect Louis Bert de
l'Arbre (Geraardsbergen) ter vervanging van een kleiner vervallen Mariakapelletje. Op
deze plaats wordt op de eerste zondag van mei naar eeuwenoude traditie de meiboom
geplant. (Bron: Verbeeck, Mieke (2000)) -

3. Twaalfbunder
Twaalfbunder is de naam van deze kouter. Een bunder is een middeleeuwse
vlaktemaat, zijnde 4 dagwand of 400 roeden (1 roede = ± 33m²) of een kleine 1,5 ha.
Linksachter heb je zicht op de wijk ‘Triepe’ met wachtbekken. In wintertijd zie je zelfs
‘Bakkerooshof’ aan de N42. In deze vallei vloeien even verder Watermolenbeek en
Larebeek samen tot de Lierdebeek. In tegenstelling tot Germaanse nederzettingen
zoals Hemelveerdegem (vroege middeleeuwen) is Gemeldorp van recentere datum.
Eerste vermelding 1233-1239 als ‘Ghiermans’ dorpe in parochia Daventenghes
(Deftinge). Ghierman wijst niet op Germaanse taal of volk maar op een persoonsnaam
Germanus (Germain of Herman). Het bestond niet voor het eind van de 11de eeuw en
‘dorp’ is enigszins misleidend want het is nooit een zelfstandige gemeente, noch
kerkparochie geweest.

4. Den Dikken van Sesjans
‘Den Dikke van Sesjans’, een bronzen paard, gestald op de berm van de hoeve waar hij
ooit heerste. Het kunstwerk is van Jan Desmarets. ‘Den Dikke’ was in het echte leven
een dekhengst en als dusdanig één van de stamvaders van wat later het Belgisch
trekpaard zou worden. Charles-Louis Matthijs (1796-1890) vestigde zich hier als
landbouwer en hengstenhouder en was reeds in 1842 actief met de paardenkweek
bezig. Zijn beroemdste paard -toen nog niet op stamboek- was Jan, de dikke van
Matthijs of van Hemelveerdegem of … den Dikke van Sesjans (verbastering van Sint
Jans). Nu waakt hij achterdochtig over zijn hoeve, met zijn kont naar het publiek
toe. De gerestaureerde hoeve is nu … een paardenpension.

5. Kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes
Gelegen naast het nummer 29. Herinnerend aan de vroegere kerk, kapel van O-L-Vrouw
van Lourdes gedateerd 1877 op geveltop; gebouwd ter vervanging (of vergroting?) van
een oudere kapel ter hoogte van het westportaal van de circa 1788 gesloopte oude
parochiekerk. Ondiepe rechthoekige wegkapel met smallere en lagere sluiting tegen de
westelijke achtergevelhoek van nummer 29. (Bron: Verbeeck, Mieke (2000))
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Foto: Spotter 2

https://www.landelijkegilden.be/beterbuiten
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